
       Luister goed naar de preek  en beantwoord de  
       onderstaande vragen. 
 
 Wat is een gelijkenis? 
……………………………………………………………………………………… 
 
Over welke gelijkenis gaat het vanmorgen? 
……………………………………………………………………………………… 
 
Aan wie vertelt de Heere Jezus wat Hij met een  
gelijkenis bedoelt? 
……………………………………………………………………………………… 
 
Waar gaan Jezus en Zijn discipelen 's avonds naar toe? 
……………………………………………………………………………………… 
 
Welke betekenis heeft "water" vaak in de bijbel? 
……………………………………………………………………………………… 
 
Wat gebeurt er onderweg? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Wat vraagt Jezus aan Zijn discipelen als Hij wakker 
gemaakt wordt? 
……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
Naam: ……………………………………….. 
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Tijdens de overtocht op het meer verandert het weer. 
Teken hoe het weer eruit ziet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je ziet een huis, een plek van bescherming. In dit huis 
staan vier tekstjes door elkaar. Schrijf de woorden met 
hetzelfde symbool achter elkaar. Welke tekst komt 
tevoorschijn en wat betekent deze tekst in het leven 
van vandaag? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Tijdens het Heilig Avondmaal 

 
 

 
 

 
De mensen die het feest aan de tafel meevieren zijn 

klaar voor het feest! 
 

Kijk en luister je mee? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De dominee leest verder in het formulier. 
Nu staat er waarom en hoe we dit feest vieren. 
 
Waarom vieren we het avondmaal? 
0   omdat we het een leuk feest vinden. 
0   om te blijven denken dat de Here Jezus voor onze  
     zonden is gestorven. 
0   anders wordt het brood en de wijn te oud. 
 
We eten het brood. Bij het brood denken we aan: 
0   iedereen die gestorven is. 
0   dat we elke dag eten hebben. 
0   het lichaam van Jezus dat is gestorven voor onze 
     zonden 
 
We drinken wijn. Bij de wijn denken we aan: 
0   het bloed van Jezus dat stroomde uit de wonden  
     voordat Hij stierf voor onze zonden. 
0   het oogstfeest, wanneer de druiven geplukt worden. 
0   dat we elke dag kunnen drinken. 
 
Welke kleur zou de wijn hebben? …………………………………. 
Waarom deze kleur? 
………………………………………………………………………..……………. 
 
Wie maakt de tafel klaar tijdens de dienst? 
Koster / Dominee / Ouderling / Diaken / Organist 

Wat zegt de dominee als laatste wanneer hij de mensen 
uitnodigt? 
……………………………………………………………………………………… 
 
Wat staat er allemaal op de tafel tijdens het feest? 
Teken dit op de tafel. 
 
 

 
Uit welk Bijbelboek wordt er gelezen? …………………………. 
Uit welke Psalm wordt er gezongen? …………………………… 
 
Wat zegt de dominee voordat de mensen terug gaan 
naar hun plaats? 
……………………………………………………………………………………… 
 
Hoeveel mensen kunnen er tijdens één keer feest aan de 
tafel zitten?    ………… mensen 
Hoeveel keer is het feest gevierd?  ………… keer. 


